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ZOVEEL TE DOEN…. 

We leven in een snelle tijd, we zijn mobiel en we hebben 

een mobiel. En veel dingen vragen onze aandacht, tijd 

en energie. Of je nu jong bent of al aardig op leeftijd, 

het raakt ons allemaal. Geloof vraagt ook om aandacht. 

De kerk is nog altijd de plek waar je samen je geloof 

kunt beleven en er met anderen over kunt praten. Waar 

je stil mag staan om je af te vragen wat de zin en 

samenhang is in je leven, waar God is, wat het betekent 

als je zegt dat je christen bent. 

In dit boekje staan het programma voor verdieping en ontmoeting dat dit najaar 

wordt aangeboden. Gun jezelf tijd en ruimte om met je geloof bezig te zijn samen 

met anderen.  

 

TOERUSTING EN ONTMOETING TIENERS EN JONGVOLWASSENEN     

Voor jonge tieners (12 t/m 14 jaar) uit de 

PGD is er tweewekelijks op vrijdagavond 

een ontmoetingsplek – maaltijd, 

ontmoeting en verdieping – bij ouders 

thuis. 

Informatie en aanmelding:  Helga Wijnja 

(wijkgemeente Immanuel) & Marie-Louise 

Oerlemans (Traject24) .  

Voor vragen mail naar 

jeugdwerk@traject24.nl of bel 06-12669385 

Voor oudere tieners (vanaf ongeveer 15 jaar) uit de PGD is er op zondagmorgen 8 

oktober om 12.00 uur (na de morgendienst) in een zaal in Nieuw-Salem een 

ontmoeting. Omdat de avonden vaak gevuld zijn met school, werk en/of sport – 

een eerste ontmoeting op zondagmorgen dus. We zoeken dan met elkaar naar een 

geschikte ritme elkaar te ontmoeten en waar mogelijk toe te rusten.  



3 
 

Voor jongvolwassenen (vanaf ongeveer 18/19 jaar) uit de PGD is er vorig jaar een 

ontmoetings/gespreksgroep thuis gaan draaien o.l.v. ds. Gerrit van Dijk & ds. 

Henk Reinders. Begin oktober willen we weer van start gaan. Heb je nog niet eerder 

mee gedaan maar zou je het leuk vinden mee te doen laat het ons weten. We 

voegen je dan toe aan de appgroep en leggen een avond vast. 

Informatie en aanmelding:  

ds. Gerrit van Dijk & ds. Henk 

Reinders 

gerritvandijk@wgcatharijne.nl       

domineereinders@kpnmail.nl 

 

 

ONZE VADER – WAT IS DAT? 

Het ‘Onze Vader’ is misschien wel het meest gebeden gebed ter wereld. Dagelijks 

wordt het gebruikt door gelovigen, in de kerk, thuis, als de dag begint, voor de 

maaltijd, als afsluiting van een bijeenkomst en ga zo maar door. De tekst van het 

gebed vind je in de Bijbel in het evangelie van Matteus en Lucas. En daar zie je 

direct verschillen. Wat betekenen die? En wat bedoelde Jezus met dit gebed? Wat 

valt er te zeggen over de Joodse wortels van het Onze Vader? Wat is een goede 

vertaling? Deze vragen en nog veel meer komen aan 

de orde tijdens de leerhuisavond over het ‘Onze 

Vader’. 

Datum: maandag 9 oktober 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Opgave bij: gerritvandijk@wgcatharijne.nl 

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
mailto:domineereinders@kpnmail.nl
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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SAMEN PSALMEN LEZEN 

Psalmen zijn oud en tegelijk springlevend. Ze worden tot op de dag van vandaag 

gezongen en gespeeld in steeds weer nieuwe vertalingen en toonzetting. In zes 

ochtenden lezen we zes verschillende psalmen en gaan daarover met elkaar in 

gesprek. Je bent welkom bij alle keren, maar elke bijeenkomst staat op zichzelf, dus 

je kunt ook een keer missen. 

Data: woensdag 27 september, 4 en 11 oktober (ds. Gerrit van Dijk) 

 Woensdag 25 oktober, 1 en 8 november (ds. Aleida de Hoog) 

Tijd: 10.30 – 11.30 uur (koffie en thee vanaf 10.15 uur) 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Opgave is niet nodig 
 

OPNIEUW: DE BIJBEL - WAT EEN BOEK! 

Voor de één een bron om dagelijks uit te putten. Voor een 

ander een bron van ergernis. Bibliotheken vol zijn er 

geschreven over deze bibliotheek van geschriften. Is het 

Gods woord voor mensen, of een mensenboek over God? De 

invloed van de Bijbel is overal in terug te vinden. In wetten en 

omgangsvormen, in taal en cultuur, in kunst en literatuur. 

Maar wat is het voor boek? Wat weten we over de 

geschiedenis van de teksten? Wat moet je met al die 

wonderlijke verhalen? Deze en nog veel meer vragen spelen 

mee in deze cursus over de Bijbel. Voor beginners, belangstellenden, buitenstanders 

en betrokkenen.  

Data: donderdag 12 oktober en donderdag 26 oktober 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Kosten zijn € 5, materiaal en koffie en thee inbegrepen. 

Opgave bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl  

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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FILMAVOND VRIJDAG 13 OKTOBER “ADAM, WAAR BEN JE?” 

Deze Oekraïense film geeft een kijkje in het leven van de Grieks-Orthodoxe 

monniken op het beroemde eiland Athos. De Oekraïense regisseur heeft een tijd 

samen geleefd met de monniken en zo unieke toegang gekregen tot het 

eeuwenoude kloosterleven dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor 

buitenstaanders. Een eerbiedwaardige waarneming van een wereld waar de tijd niet 

door de klok wordt beheerst 

Hoofdpersoon in de documentaire is hegumen (=abt, overste) Gregry. Hij is het 

meest aan het woord en praat in opmerkelijke openheid over zijn worstelingen en 

angsten. Zijn tranen vloeien veelvuldig. Het einde van zijn leven valt hem zwaar. 

“Goede werken worden slechts met pijn en moeite voltooid. Ik blijf tot mijn laatste 

adem in het klooster.” En even later: “Ik hoef het hoe en waarom niet te begrijpen. 

God weet het. Ik draag mijn lot met geduld. Dat heb ik hier op de berg geleerd.” 

De monniken vieren Pasen. Het feest van de wederopstanding is ook binnen de 

Oost-Orthodoxe kerk het belangrijkste feest. Er zijn bezoekers en er wordt een grap 

uitgehaald met een ei van steen. Even later sneeuwt het. Een monnik speelt piano. 

En passant wordt de filmtitel verklaard. “In het paradijs heeft God aan Adam 

gevraagd waar hij was. Berouw is de enige weg terug naar Christus.” 

Where are you, Adam? laat je intiem en dichtbij getuige zijn van een verborgen 

wereld. Zo intiem zelfs, dat het soms bijna ongemakkelijk wordt. Bovenal mag je als 

kijker voor even onderdeel zijn van de levenssfeer van de monniken. Een uitgebreid 

artikel over deze film is te vinden op:  www.cultuurblogger.nl/2022/06/16/mount-

athos/ 

Kosten zijn € 5. Na afloop van de filmavond is er een collecte voor het werk onder 

vluchtelingen uit de Oekraïne. 

De zaal is open vanaf 19.15 uur en er is koffie/thee/fris – na de film is er 

gelegenheid tot doorpraten onder het genot van een hapje, fris of drankje. 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurblogger.nl/2022/06/16/mount-athos/
http://www.cultuurblogger.nl/2022/06/16/mount-athos/
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BOEKBESPREKING “BIDDEN IN DE NACHT” - TISH WARREN 

 

In zijn tweede boek over “Moderne Profeten” 

heeft Kees van Ekris (bekend van de podcast 

Eerst Dit), terecht de Amerikaanse predikant Tish 

Warren opgenomen. Tish Harrison Warren, is 

Anglicaans priester, schrijfster, moeder en 

columniste. Ze heeft veel mensen geleerd om 

aandachtig te luisteren naar hun lichaam én 

naar het gewone leven. Op een intrigerende 

manier verbindt ze dat met bidden. Bidden als 

toegang tot waarheid. Bidden, en aandachtig 

leven en daardoor een blik verruiming opdoen. 

Meer zien. Zo broodnodig in onze gejaagde tijd. 

Waarheid die niet ver weg is, maar vlakbij.  

Hoe groot is het belang van stilte, verstilling en 

aandachtigheid in een wereld die steeds 

lawaaieriger wordt? Met welke rituelen kom je 

waardig en met moed de dag door?  

Gedurende 3 woensdagavonden luisteren we 

naar wat Tish Warren ons aanreikt:  25 oktober – 

1 november – 8 november. Van 20.00-21.30u 

Op de eerste avond maken we kennis met haar via het hoofdstuk uit Moderne 

Profeten cq Podcast (die krijgt u, krijg jij bij aanmelding voor deze leeskring 

thuisgestuurd). De volgende twee avonden gaan we door het boek heen dat voor 

19, 95 euro verkrijgbaar is in de boekhandel. Er zal volop ruimte zijn voor gesprek 

en praktische oefeningen. Daarnaast maken we gebruik van de prachtige liturgieën 

die zij aanreikt. 

Informatie en aanmelden (voor zondag 15 oktober)  bij ds. Henk Reinders  - 

domineereinders@kpnmail.nl  - 06-10730732  

 

 

 

 

mailto:domineereinders@kpnmail.nl
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GEROEPEN OM VRIJ TE ZIJN 

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft, en 150 jaar geleden 

dat het staatstoezicht werd afgeschaft. Op allerlei manieren wordt hier in 2023 

aandacht aan besteed. Nazaten van totslaafgemaakten en Nederlanders van allerlei 

afkomst en kleur willen de slavernij gezamenlijk herinneren. Naast herinneren is het 

ook nodig om met elkaar hierover in gesprek te blijven. Ook in de kerk. Kan de 

Bijbel helpen om zicht te krijgen op slavernij en de verwerking ervan? En wat zegt 

de Bijbel over vrijheid? Daarover gaat het in het boekje Geroepen om vrij te zijn, met 

bijdragen van Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse theologen. We 

gaan aan de hand van drie Bijbelstudies met elkaar in gesprek over deze 

ongemakkelijke werkelijkheid uit het verleden en de doorwerking in het heden.  

Data: maandag 6, 13 en 20 november 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Kosten zijn € 5, boekje en koffie en thee inbegrepen. 

Opgave bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl  

 

 

 

KIEZEN VOOR DUURZAAMHEID 

Op 22 november zijn er verkiezingen voor 

de Tweede Kamer. Er doen meer partijen 

mee dan ooit. Er valt dus wat te kiezen. Maar hoe vind je je weg 

in het woud van programma’s en opinies? En wat bepaalt jouw 

keuze? Als kerk vinden we zorg voor de schepping belangrijk. 

Duurzaamheid is daarbij een belangrijk woord. En tegelijk roept het ook veel vragen 

op. Waar denken we als het gaat over duurzaamheid? En wat zeggen de politieke 

partijen daarover? Op deze avond krijgt u een overzicht in vogelvlucht en is er 

ruimte voor gesprek. De kerk geeft geen stemadvies, maar we willen wel helpen om 

wegwijs te worden in het woud aan voornemens en beloftes die ons worden 

voorgeschoteld. 

Datum: woensdag 8 november 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Opgave is niet nodig 

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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FILMAVOND VRIJDAGAVOND 17 NOVEMBER “DE MAN UIT ROME”  

In een tijd waarin nepnieuws en leugens het weefsel van onze samenleving 

ondermijnen, wordt de sceptische priester Filippo (37) door het Vaticaan gestuurd 

om een vermeend wonder te onderzoeken. Een video van een huilend Mariabeeld 

ging viral en Filippo, wereldwijd berucht om het ontkrachten van vermeende 

wonderen, komt naar de grensgemeenschap in Limburg, die in de greep is van een 

collectief trauma dat zich vier jaar geleden voltrok. Hij krijgt te maken met de 

eigenaren van het huilende beeldje. Térèse (19), de dochter, is een ongrijpbare 

zwijgende jonge vrouw, die na ‘de zwarte dag’ niet meer heeft gesproken en die de 

komst van Filippo ziet als een teken van boven. Zij en haar manipulatieve moeder 

blijken waardige tegenstanders voor Filippo. Hij is gewend mensen te ondervragen 

en forensisch onderzoek te doen, maar zijn technocratische aanpak botst met het 

diepe verdriet van de mensen in het dorp. Bovendien voelt hij zich aangetrokken tot 

de mysterieuze Térèse. Naarmate hij dichter bij een oplossing van de zaak komt, 

raakt hij verder verstrikt in het verdriet van het dorp en in een reeks schijnbaar 

wonderbaarlijke gebeurtenissen, die zijn zekerheden over zijn roeping als priester 

en als mens onderuithalen.  

De Man uit Rome is de vierde speelfilm van Jaap van Heusden die eerder o.a. met In 

Blue drie Gouden Kalveren won en met De Nieuwe Wereld een International Emmy 

Award 

Jaap was het in het najaar van 2022 in ’t Hoge Licht aanwezig bij zijn film De 

Nieuwe Wereld met een mooi en waardevol nagesprek.  Helaas kan hij er nu in 

november niet bij zijn.   

Zijn film “De man uit Rome” wordt gepresenteerd op een internationaal filmfestival 

in Talinn en daarnaast vindt een release plaats in de Duitse bisocopen. 

Kosten zijn € 5. De zaal is open vanaf 19.15 uur en er is koffie/thee/fris – na de film 

is er gelegenheid tot doorpraten onder het genot van een hapje, fris of drankje 
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GELOOF IN POPMUZIEK 

Tussen Kerst en Oudjaar klinkt overal de Top2000 uit de radio. Een lange lijst met 

muziek die mensen raakt. Muziek die inspireert, die troost, die je wakker schudt, die 

je bemoedigt, uitzicht biedt, vrolijk maakt. Muziek als een warme klankdeken. 

Muziek als aansporing om in beweging te komen.  

Welke popsong inspireert jou? En kan popmuziek een bron zijn voor geloof? 

Aan het eind van de Stemweek voor de Top2000 luisteren we naar popmuziek die 

voor ons van betekenis is en vertellen elkaar wat ons raakt in deze songs. 

En er wordt een tip van de sluier opgelicht van de Top2000kerkdienst die gehouden 

wordt op zaterdagavond 30 december in de Grote kerk. 

Datum: donderdag 7 december 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: Nieuw Salem, De Lei 86 

Opgave bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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